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Ted van Lieshout en
Philip Hopman over

Ted van Lieshout is schrijver, dichter en beeldend
kunstenaar, geboren in Eindhoven en nu woonachtig
in Amsterdam. Philip Hopman is illustrator, geboren
en woonachtig in Egmond aan den Hoef, samen met zijn

man Noud. Hij is vader van Boris, Berend en Sam. In 2012

verscheen hun prentenboek Boer Boris. Dat dit stoere boertje

uit zou groeien tot een van Nederlands meest geliefde kin-

derboekpersonages had toen niemand kunnen voorspellen. Maar
dankzij de tomeloze energie en fantasie van Ted & Philip is inmiddels een
hele generatie kinderen opgegroeid met Boer Boris, zijn broertje Berend en

zusje Sam en de vrolijke dierenbende op hun boerderij.

Philip:

‘Elf jaar geleden banjerde mijn vierjarige zoon Boris rond
in zijn overall met rode laarsjes. “Ik wil later boer worden,”
zei hij stellig. Boer Boris... daar moet ik iets mee, dacht

ik. Maar ik kreeg het niet op papier. Omdat ik beter kan
tekenen dan schrijven, legde ik het voor aan mijn goede
vriend Ted: kunnen we iets met Boer Boris? Aanvankelijk
dacht ik aan een leuk cadeautje voor mijn zoon, maar Ted
werkte het personage uit en zag al snel dat er meer in
zat. Hij kreeg gelijk: het tweede boek van Boer Boris werd
Prentenboek van het jaar 2015 en inmiddels bestaat ons
boertje alweer elf jaar. We hebben er zoveel plezier in! [...]
Als Ted een nieuw verhaal voorleest, jeuken mijn vingers

~ direct. Ik geniet van de verrassingen die uit zijn brein
komen
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Ted:

‘Philip kan als geen ander overzichtelijke prenten maken
van chaotische situaties. Hij tekent echt alles - en weet
hij niet hoe, dan zoekt hij het tot in de puntjes uit. Zelf
ben ik een luie tekenaar. Ik kan bijvoorbeeld geen auto
tekenen en zal daarom nooit een verhaal schrijven over
een auto. Daarin beperk ik mezelf en daarom ben ik ook
zo blij met Philip: ineens behoort ‘alles’ tot de mogelijk-
heden. Wat ik ook verzin, Philip kan het tekenen. Een
enorme bevrijding. [...] Boer Boris is onze gezamenlijke
liefde, waar we uitsluitend met veel geluk en plezier aan
willen werken. Gelukkig wordt Boer Boris nooit ouder dan
een jaar of vijf, zes, dus de kans dat-ie ons ontgroeit en
het huis uitgaat, is heerlijk klein.

www.boerboris.nl
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